
Beste ,

Hierbij de 11e Nieuwsbrief.

Je ontvangt deze Nieuwsbrief

omdat je je hiervoor hebt

ingeschreven of omdat je eerder

bij ons hebt geboekt. Afmelden

kan aan het eind van deze

Nieuwsbrief.

Tot de volgende Nieuwsbrief

Met hartelijke groet,

Han van de Graaf

Eerder verzonden Nieuwsbrieven vind je hier.

Contactgegevens

www.finnishcottage.nl

info@finnishcottage.nl
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De beste tijd om naar Finland te reizen

Het weer in Finland kan heel divers zijn, van zeer koud tot zeer warm, nat,

droog of sneeuw.

Afhankelijk van wat voor weer je wilt, is het dus goed om te kijken naar het

gemiddelde weertype in de verschillende maanden. Ook is het belangrijk om

te weten hoe de natuur er in die maanden uitziet. 

Op de website, onder het menu 'Finland info' staat nu een nieuwe pagina 'De

beste tijd om naar Finland te reizen', met informatie daarover. Je vindt hem

hier.

Nieuwe links o.a. bessen en paddenstoelen plukken

Het eind van de zomer en het begin van de herfst is de tijd om bessen en

paddenstoelen te plukken. De meeste Finnen trekken eropuit om in de

bossen te gaan verzamelen.

Bessen kun je nog wel goed herkennen, maar met paddenstoelen moet je

voorzichtig zijn. Sommige soorten eetbare paddenstoelen lijken vaak op

giftige soorten. Meer informatie hierover vind je op de 'Links' pagina van de

website.

Blauwe bosbes (Blue berry)

  
     

 

  
Kruipbraam (Cloudberry)  Vossenbes (Cowberry)

  
     

 

  
Wilde framboos (Raspberry)  Wilde aardbei (Wild strawberry)

Natuurlijke bessen, de schat van de Finse bossen

De Finse bossen staan vol met heerlijke natuurlijke bessen. Er bestaan

ongeveer vijftig verschillende soorten bessenplanten, waarvan meer dan de

helft eetbare bessen heeft. Ongeveer een op de twee Finnen verzamelt

bessen voor eigen gebruik. Hier zijn enkele richtlijnen voor het identificeren

en gebruiken van de meest voorkomende natuurlijke bessen.

Lees hier het hele artikel op Foreigner.fi

Nieuwe verlichting op de veranda van de cottage

Onlangs is op de veranda nieuwe ledverlichting aangelegd. Dit geeft een bijzonder

leuke sfeer.

Traditioneel Fins hek(je) bij de ingang

Vroeger maakten de Finnen zelf hun hekken om het vee te omrasteren. Deze hekken

werden volledig van hout gemaakt. Daarvoor gebruikten ze oude technieken. Je vindt

zulk soort hekken ook in andere Scandinavische en Baltische landen. 

Na het bestuderen van deze technieken op Youtube heb ik zelf ook een poging

ondernomen, om een (klein stukje) traditioneel hekwerk bij de ingang van het terrein

te maken. Dat viel nog niet mee, maar voor een leek op dat gebied is het toch aardig

gelukt. 

Wat je zoal tegenkomt

 
Een spontane ontmoeting met een zwarte ringslag en een hagedis. Op het
terrein ben ik al veel hagedissen tegengekomen.

Ringslang Hagedis

5 word sauna horror stories :)

 

Nieuw benzinestation bij de 'Sale' supermarkt

Aan het begin van het dorp Savonranta staat een benzinestation dat moest sluiten

i.v.m. mogelijke vervuiling van de grond.

Inmiddels is er op het plein voor de 'Sale' supermarkt een nieuw benzinestation

geopend, met een bovengrondse tank. Het is dus niet meer nodig om 60 km. te rijden

om te kunnen tanken.

Reacties, opmerkingen en suggesties

Vind je deze Nieuwsbrief leuk, of juist niet, interessant of saai?

Laat mij weten wat je vindt en stuur een reactie, opmerking of suggestie naar

het e-mailadres van onze website óf gebruik het 'contactformulier'. Ik ben

reuze benieuwd, alvast bedankt!

           




